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Welkom op de
Middeleeuwse Jaarmarkt

Het is tijd voor een groot middeleeuws feest! Handelaren, muzikanten,
ridders, vertellers, entertainers, ambachtslieden en andere lui uit

de middeleeuwen hebben zich verzameld in het preHistorisch Dorp.

Dit weekend mag jij ontdekken hoe het leven er tijdens een Middeleeuwse
Jaarmarkt uit zou hebben gezien. In deze folder, met op de achterzijde

de plattegrond, lees je wat je allemaal kunt zien, doen en beleven deze
twee dagen. Een fijne tijdreis!

Op de markt

Zilveren munten op zak? Ga dan langs bij de talloze handelaren en ambachtslieden
op de markt. Verspreid over het museum vind je verschillende kraampjes met
bijzondere handelswaar. De houtdraaier maakt onder andere zijn eigen lepels,
bij het atelier ontvang je kledingadvies en bij de leerbewerker zie je hoe schoenen
gemaakt worden. Je kijkt je ogen uit!

Een selectie van de handelswaar:

* In de buurt van de Schapenboerderij @ Onder andere poppen, sjaals,
beenwindsels, speelgoed, insignes, vachten, riemen, mandjes en spintollen.

« Bij de Runderhoeve @ Glas, sieraden, tegels, kammen, kleding, aardewerk,
speelgoed, garens, keramiek en meer.

« Rondom de Arena @ Onder andere glazen kralen, stoffen, houtproducten,
tatoeages, kisten, bordspellen, messen, meubels, hoofdbedekking en recepten.

 Op het Marktplein @ Omslagdoeken, schilderwerk, beenproducten,
buidels, honing, kaas, keramiek, mede, gereedschap en andere
handgemaakte producten.

Kampementen

Door het hele museum hebben middeleeuwse bewoners zich gevestigd.
Wil je een authentiek kampement bezoeken? Ga dan naar het Jagerskamp €.
maar schrik niet als je een ridder tegen het lijf loopt! In dit middeleeuws
kampement kun je kijken naar de voorbereidingen en demonstraties van
echte ridders. Tussen de Runderhoeve @ en de Schapenboerderij @

vind je ook twee kampementen, waar de mooiste ambachten uit

de middeleeuwen worden getoond. Zo neem je een uniek kijkje in

het leven van de middeleeuwse reizende mens!

Demonstraties

Onze Middeleeuwse Jaarmarkt is niet compleet zonder de nodige oproer!
Laat je niet in de maling nemen door de nar, aanschouw de gevechten tussen
de ridders en pas op voor oude vrouwtjes die een graantje mee willen pikken
van de volle buidels in de stad. Doe daarnaast gerust een dansje op de muziek
van onze middeleeuwse muzikanten!

In het Ambachtenhuis @ wordt volop geleefd. Neem een kijkje bij een aantal
bijzondere ambachten zoals het maken van stof op het weefgetouw en spinnen
van wol op een grootwiel. De bewoners laten je zien hoe ze een alambiek
gebruiken voor het maken van etherische olie uit kruiden. Wie graag op

de hoogte wilt zijn van wat er in de sterren geschreven staat, kan op bezoek
bij de astroloog in de Adellijke Hoeve . Veel van de reizende handelaren
op de markt laten zien hoe zij hun waren maken: neem een kijkje

bij de pottenbakker, de kralenmaker of de smid.

Activiteiten

Doe je mee? Tijdens de Middeleeuwse
Jaarmarkt draai je een dag mee als
middeleeuwer. Kijk eens op de achterzijde op de
plattegrond voor alles wat je op zo'n dag in die
tijd kunt doen. Ga bijvoorbeeld zwaardvechten,
maak een mantelspeld of speel een
middeleeuws spel.

Wil je graag een echte middeleeuwer helpen?
Dat kan! Bij de Runderhoeve @ vind je een
circus- én soldatenschool. We zijn hard op
zoek naar jongleurs en kunstenmakers-in-
de-dop, dus als dat jouw talent is, meld je dan
zeker aan voor de circusschool! Word je liever
soldaat? Laat je dan opleiden door de strenge
leider van het soldatenleger.

Voor wat meer rust ga je naar de
Schapenboerderij @. daar maak je een
mooie dompelkaars. Of test je precisie en kom
boogschieten op de echte boogbaan bij de
Adellijke Hoeve @. Daar vind je bovendien
andere middeleeuwse kermisattracties,

zoals ballen gooien en katapult schieten!

Poppenkast

Eten & drinken "

Herberg Den Bonten Os @ is de hele dag open voor
de lekkere trek. Daarnaast zijn er extra eetkraampjes
aan het Marktplein @.
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Ooit een echte middeleeuwse poppenkastvoorstelling
meegemaakt? Bereid je maar voor op een hoop

plezier! De allerkleinsten (en iedereen met gevoel
voor humor) mogen twee keer per dag aansluiten
in de tent naast het Pottenbakkershuis @.

Voorstellingen vinden plaats
Om 12:00 uur en 16:00 uur.

Hoe was je bezoek?

Laat het ons weten. Geef ons een review op Google
of Facebook, je mening wordt gewaardeerd.

Check ons online: volg ons op Facebook of Instagram als
Jje op de hoogte wilt blijven van de tofste acties, bijzondere
weetjes en de leukste events.
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Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.




