
Een jaarmarkt in  
de middeleeuwen
Een middeleeuwse jaarmarkt was een belangrijk evenement 
waarbij mensen uit alle windstreken naar de stad kwamen 
om te handelen, te genieten en elkaar te ontmoeten. Zo’n 
markt bood boeren, ambachtslieden en kooplieden de kans 
hun waren te verkopen aan een groot publiek.

Jaarmarkten werden door stadsbesturen bewust 
georganiseerd, omdat ze handel, nieuwe contacten en 
welvaart naar de stad brachten. Voor veel mensen was 
het ook de enige gelegenheid in het jaar om bijzondere 
goederen te kopen, zoals specerijen, fijn textiel of luxe 
voorwerpen die via lange handelsroutes waren aangevoerd.

Tegelijkertijd waren jaarmarkten een sociaal en cultureel 
hoogtepunt. Tussen de lange rijen kraampjes traden 
muzikanten, acrobaten en toneelspelers op, en toonden 
ambachtslieden hun vakmanschap. Mensen kwamen er 
bovendien niet alleen om te kopen en te verkopen, maar 
ook om nieuws uit te wisselen, oude bekenden te treffen 
en samen feest te vieren.
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Ingang

Plattegrond

Doe mee!
Waterzijde: boomstamkanovaren

1  Hut bouwen  3  Gevulde broodjes bakken  6  Steltlopen  7  Ballen werpen   7  Kruisboogschieten  9  Offeren bij de Heilige Eik  10  Ridderschool (zie tijden)   10  Boogschieten  11  Poppenkast spelen  12  Schandblok testen   13  Fibula maken   14  In de leemkuil spelen 15  Middeleeuws poepen   15  Middeleeuwse bordspelletjes  16  Labyrint ontdekken   17  Steentjes gooien  17  Vlot trekken  19  ArcheoFactory ontdekken

Legenda
1  Enge Bos  2  Broodvuurhof  3  Oude voorstad  4  Oude schuur  

5  Ridderschool  6  Marktplein  7  Herberg Den Bonten Os   

8  Nieuwe voorstad  9  Heilige Eik  10  Boogbaan  11  Poppenkast

12  Vermaekerf  13  Adellijke Hoeve  14  Leemkuil  15  Ambachtenhuis

16  Labyrint  17  Pottenbakkershuis  18  Tolhuys / Receptie

We vinden het leuk om  jouw foto'',s en video's te zien!  tag ons @prehistorischdorp



Welkom op de  
Middeleeuwse Jaarmarkt
Het is tijd voor een groot middeleeuws feest! Handelaren, muzikanten, ridders, 
vertellers, entertainers, ambachtslieden en andere lui uit de middeleeuwen 
hebben zich verzameld in het preHistorisch Dorp. Dit weekend mag jij 
ontdekken hoe het leven er tijdens een Middeleeuwse Jaarmarkt uitziet:  
het hele museum staat in het teken van de middeleeuwen. In deze folder,  
met op de achterzijde de plattegrond, lees je wat je allemaal kunt zien  
en doen deze twee dagen. Een fijne tijdreis!

Zilveren munten op zak? Ga dan langs bij de talloze handelaren en ambachtslieden 
op de markt. Verspreid over het museum vind je verschillende kraampjes met 
bijzondere handelswaar. De houtdraaier maakt onder andere zijn eigen lepels,  
bij het atelier ontvang je kledingadvies en bij de leerbewerker zie je hoe schoenen 
gemaakt worden. Je kijkt je ogen uit!

Een selectie van de handelswaar:

	�In de stad (rondom het marktplein 6 ): Onder andere planten, sieraden, 
doeken, schoenen, gereedschappen, hoorn, gewei, mede, geitenkaas, 
keramiek, omslagdoeken en leren gebruiksartikelen.

	�Nieuwe voorstad 8 : kleding, tassen, riemen, bogen, lepels, messen, 
bijlen, lederwaren, aflaten, vilten hoeden, tegels, suikerwerk, sieraden, 
houtdraaiwerk, astrologische prenten, vachten, houten beelden, wollen  
en linnen stoffen en meer.

	�Oude voorstad 3 : zwaarden, messen, glazen kralen, aardewerk, 
houtsnijwerk, keramiek, huiden, vachten, speelgoed, muziekinstrumenten, 
insignes, honing en andere handgemaakte producten.

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Altijd al eens ridder willen zijn? Bij de Ridderschool 10  van Baroen leren  
jonge pages en schildknapen de fijne kneepjes van het riddervak. Je oefent 
met zwaarden en leert de basis van het zwaardvechten. Natuurlijk leert hij  
de jongsten ook over ridderlijke waarden als moed, trouw en eer! Geschikt  
voor dappere jongens en meisjes van 4 t/m 12 jaar.

11:00 uur  12:00 uur  13:00 uur  15:00 uur  16:30 uur

In de middeleeuwen trokken toneelspelers 
van stad tot stad met hun speelwagen.  
Op markten zetten zij hun rollende podium 
neer om het publiek te vermaken met 
verhalen vol humor en satire.

Onze wagenspelers brengen deze traditie 
opnieuw tot leven: ze trekken door ons 
museum en geven op geselecteerde tijden 
een voorstelling op het Vermaekerf 12 . 
Verwacht geestige dialogen, verrassende 
wendingen en natuurlijk de nodige interactie 
met jullie, het publiek!

12:30 uur  14:30 uur  16:00 uur

Doe je mee? Op de Middeleeuwse Jaarmarkt ben je een dag lang 
middeleeuwer. Kijk eens op de achterzijde op de plattegrond voor alles  
wat je vandaag kunt doen. 

Ga bijvoorbeeld ballen werpen, maak een mantelspeld of speel een 
middeleeuws spel. Maak ook zeker even je eigen gevulde broodje bij het 
Broodvuurhof 2  en doe een offer bij onze Heilige Eik 9 . Test tot slot 
je precisieskills bij het boogschieten naast de Boogbaan 10  of bij het 
ballenwerpen bij de Oude schuur 4 . Wist je dat er in de middeleeuwen ook 
al met de poppenkast gespeeld werd? In de Poppenkast 11  kun jij een eigen 
voorstelling geven. Vergeet ook niet de kidsflyer bij de receptie mee te nemen, 
met leuke puzzels voor thuis.

Wil je een authentiek ridderkampement bezoeken? Ga dan naar het Enge Bos 1 .  
Hier zie je hoe een ridder zich voorbereidt op de strijd, zijn wapens en harnas 
onderhoudt en samen met zijn kameraden in het veld verblijft wanneer hij buiten 
de stad gelegerd is.

Op vaste momenten geven de ridders demonstraties van hun vechtkunst: 
zwaardgevechten, lansdrills en technieken die eeuwen geleden het verschil 
konden maken tussen overwinning en nederlaag. Daarnaast kun je een keer 
per dag zien hoe een ridder zijn harnas aantrekt. Dat is een hele gebeurtenis: 
laag voor laag, met de hulp van een schildknaap.

Vechtdemonstratie: 11:30 uur  15:30 uur
Harnas aantrekken: 13:00 uur

Tijdens de Middeleeuwse Jaarmarkt valt er op elk moment van de dag iets  
te zien, te horen en te beleven. Laat je meeslepen door stoere straatgevechten, 
geniet van vrolijke middeleeuwse muziek en verwonder je over magische 
goochelkunsten. Of sta stil bij de adembenemende acrobatiek of de voorbij 
reizende theatermakers. Er wandelen ook handelaren rond die krakelingen 
verkopen of hun kennis delen over schoonheidsproducten en specerijen. Ridderschool

Wagenspel:  
theater op wielen

Activiteiten

Ridderkamp

Beleving

Op de markt

Eten & drinken
Herberg Den Bonten Os 7  is de hele dag open voor de lekkere trek.  
Daarnaast zijn er extra eetkraampjes aan het Marktplein 6 .

Scan voor 
overzicht van alle 

handelaren.

Onze dorpsregels
	�Je betreedt het museumterrein op eigen risico. We behouden ons het recht 

voor om in te grijpen bij gevaarlijke situaties.

	�Personen onder 16 jaar mogen het terrein alleen onder begeleiding 
verkennen. Dit vanwege gevaren die kinderen niet altijd herkennen.

	�Wees voorzichtig met de voorwerpen in het museum, ze zijn erg kwetsbaar.

	�Volg waar nodig de aanwijzingen van ons personeel op.

	�Kijk gerust mee bij (school)groepen, maar stoor ze niet in hun belevenis.

	�Al zijn we een openluchtmuseum; roken is alleen toegestaan op het 
marktplein. Onze houtvuurtjes mogen op meer plaatsen roken.

	�In de herberg en op het terras kun je genieten van het eten en drinken  
dat je daar bestelt. Heb je zelf iets meegebracht? Zoek dan een andere 
mooie plek in ons museum om dit te eten, bijvoorbeeld een boomstam  
bij het vuur of in de witte tent aan het marktplein.

	�Fotogeniek als het preHistorisch Dorp is, kan het zijn dat je als gast op  
de foto of film komt. We behouden ons het recht voor om dit materiaal  
voor publicatie en promotie te gebruiken.

	�Honden zijn welkom, maar alleen aangelijnd. Zo blijven onze dieren blij.

	�Wij wensen onze dieren een lange geschiedenis in ons dorp toe.  
Voer ze alsjeblieft niet, ze krijgen van ons genoeg te eten.


