IJZERTIJID muts.

Hieronder de vondst van een huiden kap van Daugbjerg. Van zo’n kap is er maar één
gevonden. Hij kan door een man of vrouw gedragen zijn, dat is niet zeker. Hij heeft een
soort punt op de top, hij lijkt daarom op een helm. Hij sluit goed af op je hoofd. Lekker
warm.

Hieronder een nagemaakt model van stof, gedragen in het (pre)Historisch
OpenluchtMuseum in Eindhoven. Nu EindhovenMuseum genaamd.




Probeer maar eens na te maken.

SUCCES

ANNEKE BOONSTRA en DINY LEIJSSEN




